
Kampioenuhhh , kampi,  kampioenuhh  !! 
 
Swinkelladies promoveren naar de hoofdklasse!!! 
 
Wie dit van te voren zou hebben voorspeld, zou voor gek zijn 
versleten. Handhaving en nog een jaar 27 holes golven was het 
doel. Het liep met een ongekende apotheose iets anders. 
 
Dag 1 waren we gastvrouwen en konden we even kijken wat voor 
vlees we in de kuip hadden. Al snel werd duidelijk dat de teams 
erg aan elkaar gewaagd waren.  Gemiddelde handicaps ongeveer 
15.5 met een uitzondering van het Schoot van 12.5. 
We wisten dus dat we aan de bak moesten. 
Dag 2 bracht ons naar Geijsteren. Onze tegenstander was het 
Helmondse Overbrug, die bonden we met 13-5 aan de zegekar. 
De eerste punten waren binnen.  
Dag 3 gingen we op bezoek bij de “Koninklijke Helmondse” ! 
golfbaan Overbrug. We speelden daar tegen het Limburgse de 
Peelse en moesten niet alleen de tegenstander overwinnen, maar 
ook wat modder en water. Ondanks de kou, met support van 
Jolanda en John, werd ook deze wedstrijd gewonnen en wel met 
11-7. Handhaving was al bijna een feit.  
Maar deze dames wilden nu toch echt wel meer!!  Na 2 
wedstrijden bleek dat Geijsteren of de Schoot onze concurrenten 
zouden gaan worden.  
Na afloop verrasten we Overbrug met mooie sjerpen(gemaakt 
door Karen) met de tekst de Koninklijke Helmondse. Een geintje 
overgebleven uit dag 2.  Dit werd zeer gewaardeerd. 
Dag 4 bracht ons, vol spanning, naar het mooie Rooi, naar de 
Schoot. We speelden namelijk tegen onze directe concurrent 
Geijsteren. Dit werd een ware thriller, die uiteindelijk eindigde in 
9-9.  Dag 5 op de Peelse zou dus de beslissing moeten brengen.  
Echter een wolkbreuk enkele dagen van te voren, zorgde ervoor 
dat de wedstrijd een week werd uitgesteld. Voor enkele van ons 
niet zo heel erg, konden ze het kampioenschap van PSV mee 
vieren en Jolanda rustig haar verjaardag! 
Dag 5, zondag 12 mei, gaat voor de Swinkelladies de boeken in 
met een ontknoping die niemand had durven dromen. Na de 
ochtendsessie, tegen het Schoot, heerste er een beetje een 
mineurstemming. Achter met 4-2, terwijl de directe concurrent 
Geijsteren met 6-0 voor stond.  
Echter zoals de hele competitie, knokten de dames voor wat ze 
waard waren en wonnen uiteindelijk met 10-8. Omdat Geijsteren 
met 12-6 had gewonnen, was de stand helemaal gelijk.  



Toen begon het wachten en informeren, bellen naar Tim en de 
NGF. Na invoer stonden er 2 verschillende opties, dus het werd er 
niet duidelijker op. Na vele speculaties, kwam tijdens het diner het 
verlossende antwoord. Swinkelsche kampioen, door de onderlinge 
resultaten in de singles. Wat een ontlading, wat een feest. Na alle 
felicitaties, mooie bloemen, vloeide de alcohol rijkelijk en werd het 
een latertje.  
Ruud en John bedankt voor de support. 
 
Dames het was me een eer om deel uit te mogen maken van dit 
team en deze competitie. Jullie zijn allemaal toppers, bedankt 
Annemarie, Sanne, Karen, Sandy, Jolanda, Vicky en Anu.  
Op naar de Hoofdklasse!!  
 
Marinel 
 


